Herder achter God.
Schriftlezingen: Jer.17:12-18, Luk. 19:41-44, 2 Petr. 3:1-10 Tekst: Jer. 17:16
Zingen: Ps. 100:1-4, Ps. 40:5, Ps. 80:5 en 11, Ps. 89:1 en 7, Ps. 79:7

Hoofdpunten van de preek
Jeremia brengt het profetisch Godswoord niet zomaar, maar vanuit intense betrokkenheid.

1 Persoonlijk
In deze belijdenis spreekt de profeet zich in ongepolijste woorden uit tot God. Hij is
geraakt door alles. Het Godswoord. De crisis situatie. De houding en reactie van mensen.

Het is ‘zij’ (15) en ‘ik’. Spottend met genadetijd (2Petr.3:4) schuiven ze Jeremia’s schurende
woorden van zich af. Hij polariseert niet, maar weet zich aan Gods kant te staan.

2 Herder
De profeet weet zich herder. Hij heeft niet anders gedaan dan aandringen. Om met en door
het Woord iedereen die het maar hoorde te bewegen tot geloof en te roepen tot bekering?

Aandringen doe je omdat het dringend is. Het maakt verschil tussen heil en onheil. Als
profeet dringt Jeremia achter God aan. Dé Herder Die bijeen wil vergaderen en behouden.

3 Verlangen
Het profetisch Woord is véor, niet ndar, de mens. Dat roept reactie op. In deze belijdenis
(naar God) horen we wat in het profeten hart leeft. Hij verlangt NIET naar onheil.

Omdat het heil van de hoorders de profeet z6 aan het hart gaat, raakt het hem hoe ze het
Woord ontvangen. Zijn verlangen onthult iets van God, wat de huilende Jezus voluit laat zien.

4 Rekenschap
De man achter het Godswoord is mens: kwetsbaar en feilbaar. Er is snel een mensenwoord
of meer bij. Jeremia belijdt: ‘U weet het.’ God is getuige van alles wat in Zijn Naam gezegd is.

Alles — het brengen én ontvangen van het Godswoord — voltrok zich voor Gods aangezicht.
Profeet en hoorders zullen beiden daarvan rekenschap afleggen. Het is op heil of onheil.
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