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‘Eerst dit...’ 
Schriftlezingen: Jozua 5:1-12, Kol.2:4-15 Tekst: Jozua 5:1-9 
Zingen: Ps. 95: 1 en 4, Ps.78:4, Ps.136:11,21 en 22, Ps.102:10 en 16, Ps.26:2 
 

Hoofdpunten van de preek 
Het beloofde land ligt open. Maar voordat Israël verder gaat, houdt God Zijn volk tegen.  

1 Gelegenheid (5:1) 
Vriend en vijand hoort van de daden van de HEERE. Waar hoor je dat vandaag? In de 
beschrijving klinkt een persoonlijke noot: wij zijn overgestoken. Dán hoort men ervan! 

De vijanden van Gods volk horen ervan én beven ervoor. Achter alle reacties waarmee je – 
als Israël – in het leven met de HEERE te maken krijgt, zit ten diepste dit: angst voor God.  

2 Besnijdenis (5:2-3,8) 
Israël kon zo binnenlopen, maar God houdt ze tegen. Eerst dit: iedereen ( ) moet be-
sneden worden. Iedereen mocht de Jordaan oversteken, en zijn verleden achter zich laten... 

... maar verder gaan in het beloofde land, het leven met de HEERE kan alleen als Hem van 
harte erkent (Kol. 2:11). Daarom de besnijdenis als belijdenis: wij zijn des HEEREN. 

3 Ongehoorzaamheid (5:4-7) 
De HEERE gaat wijs met Zijn volk om. Ongehoorzaamheid was velen in de woestijn fataal 
geworden. Wel uit Egypte geleid, nooit in Kanaän gekomen. Een werkelijk gevaar (Hebr.4:1). 

Onze ongehoorzaamheid heeft gevolgen voor de volgende generatie. Bij de ingang van het 
beloofde land maakt God een nieuw begin. Hij denkt en wil denken aan Zijn verbond.  

4 Smaad (5:9) 
Het gebeuren begint (5:2) én eindigt met de HEERE Die spreekt. Daartussen wordt de on-
gehoorzaamheid ongedaan gemaakt. Hij reageert op de (schuld)belijdenis van Zijn volk.  

De ‘smaad van Egypte’ wordt van Israël afgewenteld. Geen vernederend slavenbestaan 
meer, maar vrij. Zo kan je Kanaän in. Maar eerst óók dit: het Pascha moet gevierd worden. 

 

 


