Serie: Jozua

‘De dag erna...’
Schriftlezing(en): 1 Korinthe 5 Tekst: Jozua 5:11-12
Zingen: Ps. 81:11 en 12, Ps. 19:5, Ps. 135: 2 en 7, Ps. 105:22 en, Ps. 103:3

Hoofdpunten van de preek
Na het Pascha gaat het voor het volk van God verder. En hoe...!

1 De-dag-erna
Na het Pascha gaat het verder. Het hoogtepunt is geen eindpunt, maar het begin van een
nieuwe dag. Je mag leven uit wat je daarvoor ontvangen hebt. Bij Israél was dat Pascha.

Pascha was het feest van Gods voorbijgaan dankzij het Lam dat verschil maakt tussen
Egypte en Israél. Het gedenken van ‘de dood des HEEREN’ bepaalt het leven daarna.

2 Eten van de opbrengst
Israél ontvangt van God het beloofde land. Na het Pascha eet het volk van de opbrengst
van dat land omdat de HEERE in alles heeft voorzien. Een blijvende, geestelijke les!

Zoals de opbrengst van Kanaan voor Gods volk is, zijn de geestelijke gaven. We ontvangen
om daarmee voor de Heere te kunnen leven. Hij zorgt voor alles en geeft genoeg.

3 Ongezuurd brood
De dag erna... eet Israél ongezuurde broden. Het nieuwe (uit de opbrengst van het Land)
mag niet bedorven worden door het oude. Paulus verbindt hieraan een radicale oproep.

Verwijder het oude zuurdeeg! Vasthouden aan oude zonden bederft het nieuwe leven
helemaal. Dit kan, hoeft en mag niet: want ons Paaslam is geslacht...

4 Opgehouden manna
De dag erna... houdt het Manna op. Een indrukwekkende mijlpaal in de geschiedenis van
Gods zorg voor Zijn volk. Wat heeft Hij véél gegeven, wat het nalaat moet blijken.

God gaf manna om Zijn volk te beproeven en te leren gehoorzamen. Hebben zij/wij genoeg
aan het Woord (Deut.8:3)? Het brengt bij Hem die meer is dan Manna: het levende brood.
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