Serie: Markus, evangelie in het kort.

Wat het eerste komt
Schriftlezingen: Markus 12:28-35 Kerntekst: Markus 12:29-31
Zingen: Ps. 8 en 4, {HA Ps. 116}, Ps. 86:6, Ps. 116:10, Ps. 143:10, Ps. 133:3

Hoofdpunten van de preek
Aan de vraag van een Schriftgeleerde danken wij een belangrijk antwoord van Jezus.

1 Vraag (Markus 12:28)
Markus vat de vraag van de Schriftgeleerde niet negatief op. Hij ziet in dat Jezus goede,
Bijbelse antwoorden geeft en komt daarom met zijn vraag naar Jezus.

Hij vraagt naar de uitleg van de geboden: wat komt eerst en bepaalt dus alles?

2 God is één (Mk. 12:29-30)
Jezus’ antwoord is fundamenteel. Wat eerst komt bij de uitleg van de geboden is de
geloofsbelijdenis: God is één.

Omdat God één is — is als eerste geboden dat wij Hem onverdeeld liefhebben met heel
ons menszijn. Liefde komt van God (1 Joh.4:19).

3 Naaste (Mk. 12:31)
God is niet ‘los verkrijgbaar’ van de mens die Hij naar Zijn beeld gemaakt heeft (1 Joh.
4:20).

Uit het eerste van de geboden volgt dan ook het tweede: onze naaste (de mens die God
op ons pad brengt) liefhebben als onszelf.

4 Offers (Mk. 12:32-33)
Uit het antwoord van de Schriftgeleerde blijkt opnieuw dat hij goed naar Jezus geluisterd
heeft.

Hij begrijpt de bedoeling. God is één — er is géén andere God. Ook van het andere: je
naaste lief te hebben is meer dan een offers (Ef. 5:1,2).

5 Nabij (Mk.12:34-35)
Een verstandig antwoord! Het getuigt van een oprechte wijsheid om dit te doorzien. De
Schriftgeleerde is daarom niet ver van Gods koninkrijk.

Markus vertelt bewust niet of hij wel zover komt. Hij dwingt zijn lezers de vraag af: ben ik
zo ver? Dat zal dan blijken (=> 2 en 3).
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