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Jezus’ elftal 
Schriftlezingen: Markus 16:9-20, Tekst: Markus 16:14-18 Zingen: Ps.111:1&5, 
Ps.119:7,{BDHD Pss.87:4, 134:3,105:5, Ps.81:11,12&13, Ps.95:4&5, Ps.27:7 
 

Hoofdpunten van de preek 
Jezus laat Zich in levenden lijve zien aan de elf. Hij geeft ze een grote opdracht. 

1 Jezus geopenbaard (Mk.16:14) 
Markus vertelt eerlijk dat ongeloof en hardheid de dienst uitmaken bij de elf. Ondanks alle 
getuigenissen geloofden zij niet in Jezus’ opstanding. Gelovigen zijn geen professionals. 

Wie z’n eigen hart kent, herkent dit zomaar. Je krijgt je hart niet op andere gedachten. Is dat 
goed? Nee! Jezus verwijt je dat. Ongeloof is zonde, waar Jezus Zelf aan te pas moet komen. 

2 Jezus’ opdracht (Mk.16:15) 
Jezus ontslaat ‘de Elf’ niet! De opdracht die Hij geeft, is niet onderhevig aan de toestand 
van de gelovigen, maar ontleent zijn kracht aan de geopenbaarde, levende Christus.  

Markus benadrukt dat – ondanks alles wat te verwijten – valt Jezus hen opdraagt om het 
evangelie overal aan iedereen. Hun opdracht is de Zijne.  

3 Jezus’ belofte (Mk.16:16) 
Het goede nieuws is ongelofelijk voor de wereld. Jezus geeft deze ervaringsdeskundigen 
in ongeloof en hardheid een belofte mee. Die wekt geloof. Wie gelooft zal gered worden. 

Jezus geeft een bevestiging bij Zijn belofte. Gedoopt in Jezus’ Naam wordt je vergeving 
en de gave van de Geest verzekerd. Dat is je redding! Wie niet-gelooft zal verloren gaan. 

4 Jezus’ verzekeringen (Mk.16:17-18) 
Geloof verlangt naar zien. Wat de wereld niet krijgt (Mk. 8:12), volgt op het geloof, gewerkt 
door Jezus (16:20). De tekenen laten even de werkelijkheid van Gods Koninkrijk zien.  

Dáár is geen plaats voor de duivel, wordt de vloek van Babel met zegen beantwoordt,  is 
de beet van de slang niet dodelijk en is ziekte verleden tijd. Het evangelie maakt verschil.  


