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Drinken uit Jezus’ beker. 
Schriftlezingen: Markus 10:32-45 Tekst: Markus 10:32-39 
Zingen: Ps. 131:1 en 4, Ps. 19:7, Ps. 69:3 en 4, Ps. 138:1 en 3, VBHA Ps. 26:2 
 

Hoofdpunten van de preek 
In de wereld draait het om macht. In Gods koninkrijk om dienen.  

1 Lijden (Markus 10:32-34) 
Jezus gaat doelbewust naar Jeruzalem. Zijn discipelen lopen niet gelijk op met Hem. Ze 
zijn verbijsterd, dat Jezus dit opzoekt. Jezus roept ze – opnieuw – bij Zich.  

Opnieuw... Jezus moet het de discipelen wéér vertellen. Het lijden is onbevattelijk. Hij 
weet wat Hem in Jeruzalem wacht. Hij leert ze dat lijden de enige weg naar heerlijkheid is.  

2 Macht (Markus 10:35-37) 
Twee hebben half geluisterd. Ze beseffen wel Wie Jezus is (de Zoon des Mensen), maar 
niet wat dat betekent. Dan besef je ook niet lang welke weg Hij het Koninkrijk brengt. 

Het positieve van hun vraag is dat ondanks het weinige dat ze ervan zien, wel in Zijn 
Koninkrijk geloven! Ze maken wel de vergissing door hun aards denken daarover. 

3 Beker en doop (Markus 10:38-39) 
De weg achter Jezus wordt door lijden bepaald. op meer manieren. Jezus leert dat om in 
Gods koninkrijk te komen je wel Zijn beker moet drinken, met Zijn doop gedoopt worden. 

De beker is vol met Gods toorn, Zijn doop is de dood. Kan je die drinken, daarmee gedoopt 
worden? Ik kan => je zal. Heiligend lijden en (soms) daadwerkelijk lijden. Het is aan God.  

4 Dienen (Markus 10:40-45) 
=> D.V. 20 maart ’22 

 
 


