
 



                      

                                           Avondmaalszondag 

                      

            

              Hervormde Gemeente    

                Boven- Hardinxveld.                   

                        4 t/m 7 jaar.        



    0  Hoeveel ouderlingen/diakenen zijn er?.................. 

  0 Welke psalm zingen we?........................................ 

  0                             

  0   

   0  

          

  0 Welke psalm zingen we?........................................ 

  0  

   0 De ds. gaat bidden?Waarvoor?................................ 
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0  Welk stukje uit de bijbel lezen we?.......................... 

 0  Waar is de collecte voor?....................................... 

0  Ook nu zingen wij weer een psalm welke?.....................  

0 Kan je opschrijven waar de dominee over preekt? 

                 ................................................................................................  

0  Welke psalm zingen wij nu? ............................................. 

0           

0                                  

  0  
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                     NA de preek 

 
 

WAAR WIL JE DE HEERE VOOR DANKEN EN WAAR WIL 

JE VOOR BIDDEN?  

 

 
 
 
 
 
 
                                                                  

 

WAT WIL JE GRAAG ONTHOUDEN VAN DE PREEK?  

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

                                                                                             



                

                                     Avondmaalszondag 

 

                  
 

      

                        Hervormde Gemeente  

                             Boven-Hardinxveld.  

                    8 t/m 10 jaar.  



               LUISTERVRAGEN BIJ DE PREEK 

WELKE DOMINEE  PREEKT ER VANMORGEN? …………………………………………    
 

Welk(e) Bijbelgedeelte(n) lezen we? -------------------

------------------    

 Wat zegt de dominee in zijn preek ? ------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------Welke voorbeelden gebruikt de dominee 

om de preek wat beter uit te leggen?-------------------------

--------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

Welke woorden hoor je in de preek? Vul zelf vooraf nog vijf woorden 

in .Krijg jij vijf op een rij? 

 

 

avondmaal   kruis     evangelie    lichaam  

wijn Heilige 
Geest 

verbond  kroon 

genade God  vergeving zonden 

geloof bidden genezing  blijdschap 

bloed troost discipelen liefde  
 

 



 

Lees Filippenzen4:4-7 rustig door. 

 

Vul drie woorden uit de tekst in:  

Wees altijd.................................................................................................... 

Laat iedereen u kennen als..........mensen.  

Wees over niets ........................................................................................... 

  Dat is niet mis, hè?  

• Altijd blij zijn. • Tegen iedereen vriendelijk zijn. • En je nergens zorgen om 

maken. Kun jij dat? nou, dat denk ik niet  !    

Gelukkig hoef je het niet alleen te doen. Lees maar wat er midden tussen deze 

drie opdrachten staat geschreven. Het is-een zinnetje van vier woorden uit 

vers 5! 

 Schrijf het hieronder op. 

 



                                      Eerste Advent. 

  


