
BOVEN-HARDINXVELD 

 

Donderdag 24 december - Kerstavond 

19.30 uur ds. J.C. Breugem  

 

Voorzang: 

- Stille nacht (OTH 100) 

- Eer zij God in onze dagen (OTH 77) 

 

Collecten: 

1. Pastoraat 

2. GZB/project 1027 – Noodhulp Congo  

3. Onderhoud gebouwen 

 

 

Vrijdag 25 december – 1ste Kerstdag 

9.30 uur ds. J.C. Breugem  

18.00 uur prop. J.A. de Kruijf, Oud- Alblas 

 

Voorzang: 

morgendienst 

- Hoor de Engelen zingen d’ eer (OTH 82) 

- Ere zij God (OTH 78) 

avonddienst 

- Komt allen tezamen (OTH 89) 

- Ere zij God (OTH 78) 

 

OTH = Op toonhoogte, editie 2015 

 

Kinderoppas 

Tineke de Keizer, Nienke de Groot, Els van den Bout (reserve) 

 

Collecten  

1. Pastoraat 

2. GZB/project 1027 – Noodhulp Congo 

3. Onderhoud gebouwen 

 

 

Zaterdag 26 december – 2de Kerstdag 

10.00 uur Kerstfeestviering zondagsschool Jedid-Jah  

  Online viering 

 

 

Zondag 27 december 

9.30 uur ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht  

18.00 uur dr. J. van Eck, Lexmond 

 

Kinderoppas 

Angela Kloosterman, Anna Klop, Jasmijn van den Bout (reserve) 

 



Collecten  

1. Eredienst 

2. Verwarming 

3. Diaconie 

 

 

Donderdag 31 december - Oudejaarsdag 

19.30 uur ds. J.C. Breugem  

 

Collecten: 

1. Pastoraat 

2. Studiefonds Gereformeerde Bond 

3. Onderhoud gebouwen 

 

 

Vrijdag 1 januari - Nieuwjaarsdag 

9.30 uur ds. J.C. Breugem  

 

Collecten: 

1. Kerkcentrum 

2. Pastoraat 

3. Diaconie 

 

 

Zondag 3 januari 

9.30 uur ds. H.N. Visser, Amsterdam Watergraafsmeer  

18.00 uur ds. A. van Zetten, Bennekom 

 

Kinderoppas 

Carola Klop, Lieke Klop, Marlies van den Bout (reserve) 

 

Collecten  

1. Verwarming 

2. Eredienst 

3. Zendingswerk 

 

 

College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld 

NL94RABO03250 60 592 

Diaconie Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld 

NL59RABO03250 18 154 

Digitale collecte via Givt app  

 

 

  



Vanuit de kerkenraad 

Kerkdiensten 

Wat is er naar uitgezien dat de kerkdiensten tijdens de kerstdagen en rondom de jaarwisseling 

door meer gemeenteleden bezocht zou mogen worden dan de laatste tijd gebruikelijk is. Zoals 

u zult begrijpen laten de aangescherpte maatregelen vanuit de overheid deze ruimte helaas niet 

toe. 

Binnen de kerkenraad is uitvoerig nagedacht over mogelijkheden om tijdens de kerstdagen en 

in de komende weken samen te blijven komen. 

Voorlopig zal als 2de locatie om samen te komen ook gebruik worden gemaakt van de grote 

zaal van het Kerkcentrum. 

U zult voor de samenkomst in het Kerkcentrum op dezelfde manier via kerktijd uitgenodigd 

worden als voor de reguliere erediensten. In het Kerkcentrum maakt u de dienst mee die op dat 

moment in de kerk gehouden wordt. De beleving zal wellicht anders zijn dan wanneer u de 

dienst in de kerk bijwoont, maar we zien er naar uit dat ook in het Kerkcentrum de 

verbondenheid onder het Woord ervaren mag worden. 

 

 

Kerst 2020 

Naast de gebruikelijke morgen- en avonddienst op 1ste Kerstdag wordt er dit jaar ook een 

Kerstdienst gehouden op Kerstavond, donderdag 24 december om 19.30 uur. U kunt via kerktijd 

een uitnodiging ontvangen voor deze dienst die zowel in de kerk als het Kerkcentrum 

‘gehouden’ wordt. Voorganger in deze dienst is ds. J.C. Breugem. 

 

 

Kerstliederen zingen 

Dit jaar wordt afgeweken van de gewoonte om vooraf aan de morgendienst op 1ste Kerstdag 

een aantal kerstliederen te zingen en na de zegen het Ere zij God. Vooraf aan de 3 diensten 

tijdens de Kerstdagen zal als voorzang met elkaar een kerstlied gezongen worden. Betreffende 

liederen staan ook genoemd bij de kerkdiensten in deze kerkbode. 

 

 

Zondagsschoolviering 

In tegenstelling tot wat eerder gecommuniceerd is zal de viering van de zondagsschool alleen 

online plaatsvinden. Hieraan wordt meegewerkt door een (beperkt) aantal musici, 

leidinggevenden en kinderen van de zondagsschool. De aanvang van deze viering is om 10.00 

uur. Het programma van de viering kunt u vinden op de website van de kerk. We hopen dat 

velen van u de viering mee zullen beleven en ook op deze manier de verbondenheid met elkaar 

gestalte krijgt. 

 

 

Oudejaarsdag – open kerk 

Donderdagmiddag 31 december is de kerk open. Nabestaanden van gemeenteleden die ons dit 

jaar zijn voorgegaan hebben een uitnodiging om de kerk te bezoeken voor een moment van 

stilte en gedenken. Daarnaast bent u ook u van harte uitgenodigd om deze middag, in de hectiek 

van deze dagen, even de kerk in te lopen voor een moment van stilte en bezinning. De kerk is 

open van 14.00 tot 17.00 uur. Van harte welkom.  

 

 

  



Avondmaalsdienst 

In de kerkenraad is gesproken over de Avondmaalsdiensten op zondag 29 november. Met 

dankbaarheid kan daarop terug gezien worden. Wat was het goed om verbonden met elkaar de 

dood van Christus te gedenken in de verwachting van Zijn komst.  

Tegelijk denken we aan die gemeenteleden die niet deel konden nemen. Er kunnen allerlei 

redenen voor zijn. Wanneer u de behoefte heeft om hierover door te spreken neemt u dan contact 

op met één van de kerkenraadsleden.  

Vooraf aan de volgende viering zal opnieuw nagedacht worden over welke invulling op dat 

moment past bij de omstandigheden. Tot die tijd mag wie de Heere verwacht Zijn komst met 

blijdschap tegemoet leven. “Zij gaan voort van kracht tot kracht, zij zullen verschijnen voor 

God in Sion.” 

 

Gebedsuur 

Van tijd tot tijd komen gemeenteleden bij elkaar om in gebed te gaan in een gebedsuur. Er 

wordt gebeden voor de gemeente, kerk en wereld. Het gezamenlijke gebed van de gemeente 

heeft grote kracht.  In de komende periode wordt nagedacht over de vormgeving waarin we 

doorgaan met het gebedsuur.   

 

Begroting 2021 

Zowel de begroting van kerkrentmeesters als diakenen is door de kerkenraad op 16 december 

vastgesteld.  

 

Leerstoelfonds 

Op Oudejaarsavond is de 2de collecte bestemd voor het Leerstoelfonds van de Gereformeerde 

Bond. Op een leerstoel zit een hoogleraar, die de studenten onderwijs geeft. Essentieel voor de 

kerk is dat hij dit doet vanuit de overtuiging dat de Bijbel de stem van de levende God is. De 

opleiding is cruciaal voor de identiteit van de kerk. Door de prediking wordt immers de 

gemeente gebouwd en worden mensen tot de zaligheid gebracht die in Christus Jezus is. Het 

werk van prof. dr. W.H.Th. Moehn in Amsterdam vindt goede voortgang en krijgt waardering. 

Prof. dr. H. van den Belt is op een voor de helft door de Gereformeerde Bond gesponsorde 

leerstoel hoogleraar systematische theologie aan de Vrije Universiteit en het theologisch 

instituut, Cornelis Graafland Centrum. Vanwege de voortgang van al dit belangrijke werk doen 

we een vrijmoedig beroep op uw offervaardigheid. 

 

Jarigen 

De volgende gemeenteleden mogen in de komende week hun verjaardag vieren: 

31 december: dhr. J. van Bergeijk, Rivierdijk 12, 3372 BE, 79 jaar 

1 januari: dhr. J. Rikkers, Prinses Irenestraat 24, 3372 CM, 78 jaar 

3 januari: dhr. A.J. van der Stelt, Kon. Wilhelminalaan 87, 3372 AB, 94 jaar 

4 januari: mevr. M.C. van Dommelen-den Boer, Prinses Irenestraat 18, 3372 CM, 84 jaar 

5 januari: mevr. E. van der Walle-den Toom, Graaf Lodewijkstraat 9, 3372 CC, 82 jaar 

8 januari: mevr. T. Klop-van Kekerix, Jul. van Stolbergstraat 51, 3372 CH, 85 jaar 

We feliciteren u van harte met uw verjaardag en wensen u, samen met uw geliefden, Gods 

zegen toe voor het nieuwe levensjaar.  

 Lof zij de Heer, Hij omringt met Zijn liefde uw leven; 

 heeft u in ’t licht als op adelaarsvleugels geheven. 

 Hij die u leidt, 

 zodat uw hart zich verblijdt, 

 Hij heeft Zijn woord u gegeven.  

  



Shoppen in Advent 5 

“Wat deze liederen (kerstliederen) verbindt, valt me op, is een pendelbeweging tussen Christus’ 

komst en wederkomst. Ze zingen van een baby in een kribbe, maar ook, in lijn met de 

adventsverwachting, van de vreugde die zal aanbreken als Christus aan het einde der tijden zijn 

rijk op aarde zal vestigen… Ik vraag me af: wat doet dit luidkeelse zingen met mensen?... Zou 

het kunnen dat iemand straks met lichte tred de kerk verlaat, in woord en lied geconfronteerd 

met de secularisatie van haar bestaan en gesterkt in het verlangen naar het Kind?” 

Herman Paul 

 

 

Tenslotte 

Aan het einde van deze berichten een hartelijke groet aan u en jullie allen. Gods zegen 

toegewenst op het Kerstfeest en tijdens de jaarwisseling. “De HEERE zal uw uitgaan en uw 

ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid” (Psalm 121:8). 

J.P. Ritmeester 

 

 

Kopij kerkbode 

We vragen u de kopij voor de kerkbode van vrijdag 8 januari – een uitgave voor 1 week – 

uiterlijk zaterdag 2 januari om 12.00 uur in te leveren. Dit kunt u doen via het gebruikelijke 

mailadres kerkbodehgbh@kpnmail.nl of in de brievenbus van Schokker 20.  

 

 

Vanuit de pastorie 

Van vierde Adventszondag... 

Zondag hoorden we over de betekenis van Jezus’ Naam en Zijn geboorte uit de Heilige Geest 

(Matth. 1:18-21).  

 

 

Uit de gemeente  

Dhr. Teus van Pelt, Graaf Adolfstraat 33 is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Hij voelt 

zich daar erg dankbaar voor.  

Ook dhr. Henk de Jong, Houting 16 mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis na een 

spannende dotterbehandeling. Er kwam een scheurtje in een ader, maar dat kon gelukkig 

verholpen worden. Uiteindelijk werden maar liefst 8 stents geplaatst. Hopelijk zijn de klachten 

daarmee verleden tijd. In ieder geval is er meer dan genoeg reden om de Heere te danken voor 

Zijn hulp en zorg tot dusver.  

Mevr. Mieke Korten-Visser, Botenwerf 24 onderging een ingrijp aan haar vinger. We danken 

de Heere dat Hij heeft doorgeholpen en bidden om een gewenst effect van deze ingreep.   

Onze pastoraal medewerker Prop. J.A. de Kruijf krijgt voorzichtig aan wat van zijn krachten 

terug. Hij hoopt voor het eerst sinds langere tijd weer een dienst te leiden. Hij hoopt voor te 

gaan in de avonddienst op 1ste  Kerstdag. We bidden dat hij daarvoor de kracht van de Heilige 

Geest zal ontvangen. Het vervolg van zijn herstel wachten we rustig af. Voor wie hem een 

kaartje wil sturen noem ik hier zijn nieuwe adres: Oosteinde  41, 2969AT Oud Alblas. 

In verband met de nieuwe lock-down doe ik tot en met 19 januari met name crisispastoraat.  

 

 

  



Overleden 

‘Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft gedaan en betekend, geven wij u 

kennis dat de Heere, na een periode van afnemende krachten en gedachten, uit ons midden heeft 

weggenomen mijn geliefde man, onze lieve en zorgzame vader, schoonvader, trotse opa en 

overgrootvader Cornelis Boon. Velen hebben dhr. Boon gekend. Het varen zat hem in het bloed. 

Ook toen het echtpaar de beheerderswoning aan de Paulus Potterstraat betrok. Het is een 

gebedsverhoring voor zijn vrouw dat ze haar man tot het laatst thuis heeft mogen verzorgen en 

daarvoor de kracht kreeg. Aan een lang huwelijk is nu een einde gekomen. De goede en mooie 

herinneringen mogen blijven. Het verdriet dat er is – is de pijn van de liefde. Als gemeente zijn 

we dankbaar voor wat we in dhr. Boon als ambtsdrager ontvangen hebben. Hij had de vrede 

lief! Boven de kaart staat de bekende tekst Johannes 3:16. Het evangelie in een zin. Deze tekst  

stond centraal in de dienst voorafgaand aan zijn begrafenis. We bidden mw. J. Boon-Stasse, het 

gezin en de verdere familie en bekenden de troost die van deze woorden uitgaat toe. Het adres 

van mevr. Boon is Paulus Potterstraat 15, 3372 XK. 

 

 

Catechisatie 

De catechisaties zijn voor dit jaar voorbij. Ik ben dankbaar voor het verloop van de meeste 

avonden waarbij we bij een open Bijbel echt tot een gesprek komen! Soms – heel spontaan – 

naar aanleiding van een vraag. Dan leggen we het programma voor die avond voor een keer 

opzij om het bijvoorbeeld te hebben over hoever je als christen kan meegaan in allerlei dingen 

die van je gevraagd worden en de gevolgen daarvan dat je niet meer mag meedoen in de 

samenleving (Openbaring 13). We hopen op 11 en 12 januari weer te beginnen.  

 

 

Doordeweeks 

De Bijbelstudiekring kon de afgelopen keer niet doorgaan. Ik was flink verkouden en moest 

getest worden. Gelukkig was de testuitslag negatief.  

 

 

Ontvangen 

Door ds. J.C. Breugem voor de kerk € 50,- 

 

 

... naar D.V. Kerst t/m Oud en Nieuwjaar 

Op Kerstavond en 1ste Kerstdag komen we als gemeente samen. Hierboven leest u meer 

daarover. In principe zijn de diensten op Kerstavond en 1ste Kerstdag hetzelfde. Als ik echter 

voldoende ruimte heb om een extra preek voor te bereiden heeft dat mijn voorkeur. U hoort het 

wel, ik hoop in ieder geval verder te gaan met Lukas 2:8-12. De tekstkeuze voor Oud- en 

Nieuwjaar moet ik nog definitief maken.  

 

 

Tenslotte 

Hartelijk dank voor goede wensen die u via een kaart of op een andere manier naar ons toestuurt. 

Met de lock down zal deze Kerst echt anders zijn. Het kan nog meer eenzaamheid tot gevolg 

hebben. Misschien brengt het ons ook wel dichterbij de rauwe werkelijkheid van het 

Christusfeest. Dat zou dan winst zijn. We wensen u en jullie allen Gods rijke zegen toe voor 

Kerst en het komende jaar. Ga met God. Namens ons allen,  

J.C. Breugem v.d.m. 

 



 

Vanuit de kerkrentmeesters 

Collecteopbrengsten 

1 november: Pastoraat € 591,65; Kerkenraadswerk € 593,48; Zendingswerk fam. Folmer 

€792,52. 

4 november: Pastoraat € 660,23; Diaconie  € 1.111,60; Onderhoud gebouwen € 435,13. 

8 november: Kerkrentmeesterlijk beheer € 628,99; Diaconie € 404,88; Onderhoud gebouwen  

€ 370,00. 

15 november: Pastoraat € 498,58; Pl. Jeugdwerk € 609,60; Diaconie € 382,61. 

22 november: Pastoraat € 773,86; St. De Herberg € 645,75; Onderhoud gebouwen € 464,19. 

29 november: Eredienst € 851,65; Diaconie € 714,15; Onderhoud gebouwen € 453,73. 

 

 

Verder ontvangen 

t.b.v. kerk: J.P. Ritmeester 2 x € 50,00. 

 

Hartelijk dank voor uw gaven. 

De kerkrentmeesters 

 

 

Wijziging collecten 2021 

Het college van kerkrentmeesters en de diaconie zijn dankbaar voor al de collectes en giften in 

dit afgelopen jaar. Door de coronacrisis zijn de diensten in de kerk anders geweest, en mochten 

wij al die tijd, en nog steeds, al uw giften blijven ontvangen. Voor het collecterooster van het 

komend jaar hebben de colleges van kerkrentmeesters en diakenen besloten om verandering 

aan te brengen in de volgorde van de collectes. 

Vanaf januari zal in veel gevallen de eerste collecte van diaconale aard zijn en de tweede 

collecte voor kerkelijke doeleinden. De eerste zondag van een nieuwe maand zal de 

uitgangscollecte bestemd blijven voor het zendingswerk.  

 

 

Vanuit de diaconie 

Actie "Kilo liefde 2020" 

Wat hebben we een bijzonder jaar  waarin we alle dingen anders moeten  doen dan normaal. 

Ook de actie "Kilo Liefde 2020" hebben we dit jaar op een andere manier vorm gegeven. We 

hebben aan u giften gevraagd in plaats van voedsel en adressen van mensen uit onze omgeving 

die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. We hebben uiteindelijk vele pakketten 

samengesteld naar grootte van de gezinnen.  

En ja... er zijn echt gezinnen waar deze pakketten hard nodig zijn en de dankbaarheid heel groot 

is na ontvangst. Er is door u gul gegeven en ook werden er adressen gestuurd.  

We willen iedereen hartelijk bedanken die op welke manier heeft bijgedragen aan deze actie.  

De diakenen 

 

 

  



Vanuit de zendingscommissie 

Collecte project 1027 

De collecte op Kerstavond en 1ste Kerstdag is bestemd voor de GZB, met als bijzondere 

bestemming project 1027, noodhulp in Noord Oost Congo. Veel mensen zijn op de vlucht 

geslagen vanwege geweld in de regio rondom Itendey, het gebied waar tot voor kort Willem en 

Joanne Folmer werkzaam waren.  

Willem en Joanne hebben een verzoek om hulp gedaan bij project 1027. Vanwege onze 

verbondenheid met het werk dat Willem en Joanne ook namens ons doen vinden wij het mooi 

om dit project financieel te steunen. Het gaat bij deze hulpvraag allereerst om ondersteuning 

voor gevluchte leerlingen die in hun examenjaar zitten en ook om een nieuwe lichting 

vluchtelingen die in de regio zijn neergestreken en hulp ontvangen van de plaatselijke kerken.  

Om te kunnen voorzien in de nood is een financiële bijdrage noodzakelijk. De GZB/project 

1027 heeft onze diaconie gevraagd het project te steunen met een bedrag van € 5.500,00.  

De zendingscommissie zet zich in om dit bedrag bijeen te brengen. De opbrengst van de 

boterletteractie was eveneens voor dit project bestemd en had het mooie nettoresultaat van € 

1.552,83. Ook in de collecten tijdens de kerstdagen rekenen wij op uw offervaardigheid om 

onze bijdrage aan dit project mogelijk te maken. Van harte aanbevolen.  

 

 

Vanuit het jeugdwerk 

Tussenclub 

Als Jezus je broer is... 

Kerst: toen er een Baby’tje geboren werd dat onze oudste Broer wil zijn! Wat betekent dat? In  

Mattheus 12: 46 – 50 verteld Jezus wie Zijn broers en zussen zijn: Iedereen die de wil van de 

Vader doet! En wat is dan de wil van de Vader? Je leven in Zijn hand leggen, leven naar Zijn 

geboden. Kun je dat? Nee, uit onszelf kiezen we nooit voor God. Maar dat is nu het geweldige 

van kerst! God werd Mens! Hij kwam naar ons toe. Als Baby’tje in een gewoon gezin. 

Dichterbij kan niet... 

Nogmaals bij de Vader horen betekent dus niet dat jij eerst alleen maar goede dingen moet gaan  

doen om bij Hem te kunnen horen, het is God die jou roept. Jouw antwoord is daar ‘ja’ op 

zeggen en de wil van de Vader doen. ‘Ja, Vader ik leg mijn leven in Uw handen. Dat kan omdat 

Uw Zoon Zijn leven heeft gegeven ook voor mij. Ik dank U dat ik een broertje/zusje van Jezus 

mag zijn en daarmee Uw kind. Dan mag ik aan Uw hand door het leven gaan, achter mijn grote 

Broer aan. Dank u wel Vader!’  

 

 

Vanuit de zondagsschool 

Kerst 2020 

Op zaterdag 26 december hopen wij het kerstfeest van de zondagsschool te vieren. We zien er 

naar uit dat u deze viering, die om 10.00 uur begint, online met ons mee zult beleven. Kinderen 

en leidinggevenden van de zondagsschool wensen u en jullie Gods zegen toe. 

In het nieuwe jaar hopen we, onder voorbehoud van ontwikkelingen rondom de lock-down op 

zondag 17 januari weer voor het eerst bij elkaar te komen.  

 

 

  



Activiteitenagenda  

Maandag, woensdag en donderdag (m.u.v. oudejaarsdag) 

19.30 uur  Uitzending kerkradio 

   Verzoeknummers kunt u aanvragen via de website of Mieke van den  

   Bout, tel. 611430 

 

Zaterdag 26 december 

10.00 uur  Kerstviering zondagsschool Jedid-Jah 

   te beluisteren/kijken via kerkradio/internet 

 

Donderdag 31 december 

14.00 – 17.00 uur Open kerk 

 

 

Dankbetuiging 

DANKBAAR ! 
Veel mensen hebben kaarten gestuurd tijdens mijn verblijf in Lingesteyn en voor ons 50 jarig 

huwelijk. Hartelijk bedankt voor dit medeleven. 

Wij wensen U allen gezegende Kerstdagen en een gezond 2021. 

 

Hartelijke groeten, 

Cock en Frida Romijn 

 


