BOVEN-HARDINXVELD

Zondag 20 juni
9.30 uur ds. M. Messemaker, Nijkerk
18.00 uur ds. J.C. Breugem — openbare belijdenis van het geloof

Collecten

1. Op weg met de ander
2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas
Aleida Groeneveld, Mette Klop, Elsja Blom (reserve)

Zondag 27 juni
9.30 uur ds. J.C. Breugem — bediening Heilige Doop
18.00 uur ds. G. van Wijk, Hedel

Collecten

1. Wycliffe Bijbelvertalers
2. Eredienst

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas
Marlene Groeneveld, Anniélle Spelt, Franci van den Boogaard (reserve)

College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld
NL94RABO03250 60 592

Diaconie Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL59RAB003250 18 154

Digitale collecte via Givt app

| Vanuit de kerkenraad

Ambtsdragersverkiezingen

Op donderdag 3 juni werden de volgende broeders tot het ambt verkozen:

Broeder E. Tromp, Kon. Wilhelminalaan 100-C in het ambt van ouderling

Broeder C. den Dunnen, Frans Halsstraat 28 in het ambt van ouderling-kerkrentmeester

Beide broeders mochten met vrijmoedigheid hun verkiezing aanvaarden. We danken de Heere
voor de voorspoedige vervulling van deze vacatures en staan biddend om deze broeders en hun
gezinnen heen. In dat gebed betrekken we ook de broeders die niet verkozen werden. Ook hen
wensen we rust en vrede toe.

Eventuele bezwaren tegen de bevestiging van bovengenoemde broeders en de herbevestiging
van ouderling J.P. Ritmeester kunnen schriftelijk ingediend worden bij de scriba van de
kerkenraad, J. van den Bout, Rembrandtstraat 50 tot en met vrijdag 25 juni.



Belijdenis van het geloof
Als gemeente zijn we dankbaar dat zondagavond 20 juni Dorinda Spelt-van Dam, Juliana van
Stolbergstraat 101, in het midden van de gemeente haar geloof zal belijden. We wensen haar
en haar gezin een gezegende dienst toe. Goed om op en rond deze bijzondere dag met elkaar
mee te leven.

Het is al jarenlang geleden,

dat God de grondslag heeft gelegd

van het geloof, door jou beleden:

bij ’t water heeft Hij ‘ja’ gezegd.

Hij bleek een pleitgrond bij gebeden.
Hij was een troost bij tegenslag.

Hij liet jou nader tot Hem treden,

tot daar, waar jij Zijn liefde zag!

Heilige Doop

Op zondag 27 juni zal het sacrament van de Heilige Doop bediend worden in het midden van
de gemeente.

Scott Klop, zoon van Ad en Esther Klop, Rivierdijk 114, 3372 BJ

Zare de Koning, dochter van Philip en Manuela de Koning, Hofweerstraat 13, 3372 CE

Saar Vogel, dochter van Bas en Nienke Vogel, Kon. Wilhelminalaan 112, 3372 AG

We wensen de doopouders met hun kinderen een gezegende dienst toe.

Gemeentezang
Na het verschijnen van de kerkbode op vrijdag 4 juni is onderstaand bericht op de website
geplaatst. Voor de volledigheid plaatsen we het enigszins aangepast ook in dit kerkblad.

In het kerkblad van vrijdag 4 juni is gemeld dat de kerkenraad geen aanleiding zag om de
momenten van gemeentezang op dat moment aan te passen.

In de week van 4 juni is echter zowel door het CIO (interkerkelijk contact in overheidszaken)
als de Protestantse Kerk in Nederland aangegeven dat er weer ruimte is voor beperkte
samenzang. Naar aanleiding van deze berichtgeving zal vanaf zondag 6 juni naast de Psalm na
de preek ook de slotzang als samenzang gezongen worden. Dit geldt niet voor de gemeenteleden
op de orgelgalerij.

Zowel de voorzang als de overige Psalmen tot aan de preek worden alleen gezongen door de
gemeenteleden in de voorste banken van de kerk tot het moment dat er verdere versoepelingen
aangekondigd worden.

We zijn dankbaar dat de lofzang in de achterliggende maanden ook in de kerk gaande gehouden
werd en nu door meer gemeenteleden weer op de lippen genomen kan worden.



Jarigen

De volgende gemeenteleden mogen in de komende weken hun verjaardag vieren:

21 juni: dhr. A. Michielse, Rembrandthof 65, 3372 XS, 90 jaar

22 juni: mevr. A. Bender-Langerak, Hofweerstraat 32, 3372 CG, 85 jaar

22 juni: mevr. M. Aanen-van de Water, Jul. van Stolbergstraat 55, 3372 CH, 84 jaar

25 juni: mevr. P. Blokland-Leenman, Kromme Gat 16, 3372 DH, 86 jaar

26 juni: mevr. A. Verkaik-van Lopik, Kon. Wilhelminalaan 158, 3372 AH, 76 jaar

26 juni: dhr. R.A. VVogel, Rivierdijk 376, 3372 BT, 76 jaar

28 juni: dhr. H. Rump, Jul. van Stolberstraat 20, 3372 CK, 91 jaar

2 juli: mevr. M.N. van Houwelingen-van Bergeijk, Rembrandthof 455, 3372 XW, 77 jaar

Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag en Gods zorg en zegen toegewenst voor het nieuwe
levensjaar. De woorden die ik graag aan deze felicitatie toevoeg komen uit Psalm 91 vers 15 en
16: “Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren, in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn, Ik
zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen, Ik zal
hem Mijn heil doen zien.”

Mutaties

Jaco en Louise van den Bout-Roobol zijn verhuisd naar Boven-Hardinxveld, hun nieuwe adres
is van Ruysdaelstraat 14, 3372 XP.

Dhr. en mevr. Versloot-Sterrenburg zijn eveneens vanuit Beneden-Hardinxveld weer terug
gekomen naar Boven-Hardinxveld. Zij hebben hun intrek genomen op Rembrandthof 43, 3372
XS.

Een goede en gezegende periode op het nieuwe adres en Gods nabijheid toegewenst op alle
dagen.

Welkom

We verwelkomen Leonard en Brenda Huisman-de Boon met hun dochtertje Hannah in ons
midden. Zij vestigen zich op Steur 12, 3372 VD en komen over uit de Hervormde Gemeente
(wijk 7) te Dordrecht. We wensen jullie een goede tijd toe in onze gemeente waarbij jullie je
snel thuis zullen voelen en gezegend worden door de ontmoetingen rondom het Woord van
God.

Jubileum

Dinsdag 22 juni is het 50 jaar geleden dat Gert en Cor Romijn-Ambachtsheer, Jul. van
Stolbergstraat 8, 3372 CK elkaar trouw beloofden voor het leven. Woorden voor het leven
kregen zij mee tijdens hun trouwdienst. Zij waren het eerste bruidspaar waarvan het huwelijk
bevestigd werd door ds. J.H. Gijsbertsen. Het woord voor onderweg was en is Psalm 121:2,
“Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.” Een woord om mee verder
te reizen. Op die levensreis wensen we u, samen met uw kinderen en kleinkinderen, Gods zorg
en zegen toe.

Na de Avondmaalszondag

Aan de verschillende avondmaalstafels werd in de morgendienst gelezen over de liefde uit
Efeze 1 (heilig en smetteloos voor Hem in de liefde); Johannes 13 (het nieuwe gebod van de
liefde); 1 Korinthe 13 (de uitnemendheid van de liefde) en 1 Johannes 4 (de liefde van God
drijft tot wederliefde).



Bij de avondmaalstafels in de avonddienst klonken woorden over het licht uit Johannes 1 (het
waarachtige Licht in de wereld); Psalm 36 (in Gods licht zien wij hét licht) en Matthe(s 5 (laat
uw licht schijnen voor de mensen).

Goed om deze gedeelten in de tijd na de Avondmaalszondag biddend te blijven overdenken.
Tot zegen van de gemeente en de wereld om ons heen. Tot lof van Christus wiens dood we
mochten gedenken en in de verwachting van Zijn komst!

Tenslotte
Vanuit de kerkenraad een hartelijke groet aan u en jullie allen en gezegende zondagen
toegewenst.

J.P. Ritmeester

Kopij kerkbode

We vragen u de kopij voor de kerkbode van vrijdag 2 juli —een uitgave voor 2 weken - uiterlijk
zaterdag 26 juni om 12.00 uur in te leveren. Dit kunt u doen via het gebruikelijke mailadres
kerkbodehgbh@kpnmail.nl.

Vanuit de pastorie

Van zondag...

Vanuit Efeze 4:30 bereidden we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal. Om de
Heilige Geest van God niet te bedroeven, leert het Woord ons hoe we Hem zullen verblijden:
Leef van vergeving en wees als Christus voor je naasten. Het Heilig Avondmaal werd bediend
vanuit Efeze 5. Door het geloof in Christus die ons heeft liefgehad weten we ons geliefde
kinderen van God. Dat vertaalt zich in onze levenswandel: wandel als kinderen van het licht.

Uit de gemeente

Dhr. W. Hartog is al jaren in de Judith Leysterhof opgenomen. Hij wordt daar goed en liefdevol
verzorgd en vaak bezocht door zijn vrouw. Zijn vermogens namen langzaam maar zeker af. Nu
ligt hij op bed en ziet het ernaar uit dat het einde nadert. We bidden hem en zijn vrouw Gods
genade toe.

Louise van den Bout, van Ruysdaelstraat 14 moest in verband met buikklachten worden
onderzocht in het ziekenhuis. Tot op heden is de oorzaak van de pijnlijke klachten nog niet
bekend. Hopelijk wijzen de onderzoeken dit uit. Zo komen jullie op een ongedachte manier uit
bij de trouwtekst die aan het begin van jullie huwelijk stond: ‘Mijn genade is u genoeg.’

Geslaagd

Een flink aantal jongeren kreeg de afgelopen week bericht dat ze geslaagd zijn: Jannieke Alblas,
Naomi Hartog, Ruub Groeneveld, Nadine Klop, Stephan Terlouw en Inge Tromp. Bram de
Groot heeft goede hoop dat hij na de herkansing ook de vlag kan uithangen. We wensen hem
succes...! Noam Baks, Krijn de Bruijn en Lars Klop kregen woensdag de uitslag. Ook voor hun
hopen we op goede berichten. We zijn blij dat jullie inspanning bekroond is. Dankt God in alles.



Belijdeniscatechisatie

Het is fijn dat er inmiddels 6 personen zich hebben aangemeld voor het volgen van
belijdeniscatechisatie het komende seizoen. Anderen denken hier wellicht nog over na. De
Heere Jezus vraagt ons: heb je Mij lief? Zijn vraag roept om antwoord in ons leven. Of je nu
een jongere of een oudere bent. Een vraag om biddend te overwegen. Heb je vragen of wil je er
eerst eens over praten, weet je hartelijk welkom!

Doordeweeks

Op 22 juni is er weer een Bijbelstudieavond rondom het boek Openbaring gepland. Ik hoop dan
verder te gaan met hoofdstuk 11. Het was fijn om te weten dat er thuis op ruim 20 plaatsen werd
meegekeken, maar ik hoop eigenlijk dat er de komende keer ook meer mensen in de kerk bij
zijn. Dat praat toch een stuk gemakkelijker.

Ontvangen
Door ds. J.C. Breugem voor de kerk 3 x € 50,- en € 55,- (collectebonnen)

... naar D.V. zondag

Komende zondag mogen we met Dorinda Spelt, Juliana van Stolbergstraat 101, haar gezin,
familie en vrienden de belijdenisdienst beleven. Het is een vreugde dat de Heere dit in haar hart
heeft gelegd en dat ze daarvan ook iets kon delen tijdens de aanneming voor een afvaardiging
van de kerkenraad. Als broeders en gemeente zijn we er ook dankbaar voor, iets wat we kunnen
laten blijken door een teken van medeleven. We bidden om een rijk gezegende dienst, niet
alleen voor familie Spelt maar ook voor de gehele gemeente.

Tenslotte
Hartelijke groet namens ons allen uit de pastorie,
J.C. Breugem v.d.m.

Vanuit de diaconie

Jaarrekening 2020

In overeenstemming met de kerkorde geeft de kerkenraad u hierbij inzicht in de beknopte
jaarrekening van de diaconie. VVoor alle leden van de gemeente is het mogelijk om de volledige
jaarrekening tot 1 week na publicatie, na telefonische afspraak in te zien bij diaken R.W. Klop,
tel. 06-46760694.



We zijn dankbaar dat u, juist in het achterliggende bijzondere jaar, de diaconie met uw gaven
in staat heeft gesteld om aan onze roeping gevolg te geven, ver weg en dichtbij. Bovenal zijn
we de Heere dankbaar dat Hij de middelen en de kracht hiervoor heeft gegeven. Wij vragen u

om het werk van de diaconie op te dragen in uw gebed.

Jaarrekening 2020 — verkort overzicht

Resultaat naar Algemene reserve (D)

Begroting | Rekening Rekening
2020 2020 2019
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 144 156 156
Opbrengsten levend geld 10.200 19.521 14.545
Door te zenden collecten en giften 22.500 16.010 18.967,
Totaal baten A 32.844 35.687 33.669
Uitgaven en Kosten
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en
inventarissen 300 270 270
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 1.000 1.009 1.100
Rentelasten/bankkosten 130 128 135
Diaconaal werk plaatselijk 10.750 15.933 9.267
Diaconaal werk regionaal/landelijk 250 0 250
Diaconaal werk wereldwijd 1.500 858 1.108
Afdrachten door te zenden collecten en giften 21.500 16.546 21.425
Totaal lasten A 35.430 34.743 33.556
Operationeel resultaat (A) 2586 944 112
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten 0 0 0
Incidentele lasten 0 0 0
Incidentele baten en lasten (B) 0 0 0
Resultaat verslagjaar (A+B) 2586 944 112
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves - 0 0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen - - -
Toevoegingen bestemmingsreserves 0 0 0
Toevoegingen bestemmingsfondsen - - -
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) 0 0 0
-2.586 112

944




Op weg met de ander

Mensen met een beperking zijn meestal afhankelijk van zorg en zijn afhankelijk van financiéle
tegemoetkomingen. Hierdoor zijn ze kwetsbaar. In deze maatschappij, waar het individualisme
hoogtij viert, is er minder oog voor de naaste met een beperking. Jezus zei tegen Zijn
volgelingen: “En wie u zal dwingen één mijl te gaan, ga er twee met hem” (Mattheiis 5:41).
Jezus vraagt ons meer te doen dan wat anderen van ons vragen. Andersom kunnen gezonde
mensen niet zonder kwetsbare mensen. Het geeft hen een andere kijk op de prestatiedrang en
op het streven naar volmaaktheid. Wie het kwetsbare koestert, leert zijn eigen kwetsbaarheid te
omarmen — in plaats van er bang van te worden. Vandaar het motto: ”Koester het kwetsbare”.

De vereniging heeft als doel om de christelijke gemeente bewust ta maken van de plaats die
mensen met een handicap innemen in de gemeente en in de maatschappij. Ook streven ze ernaar
dat gemeenteleden met een handicap optimaal kunnen integreren en participeren in een
christelijke gemeente. Ze bieden ook hulp aan mensen met een beperking en/of hun ouders en
verzorgers bij werk, inkomen, wonen en welzijn.

Er is binnen de Vereniging de commissie Dovenoverleg die 2 keer per jaar een ontmoeting heeft
met het Interkerkelijk Dovenpastoraat (ID). Zij voeren overleg over activiteiten voor
gemeenteleden met audiotieve beperking en in samenwerking met de Reformatorische Omroep
(RO) worden er jaarlijks meerdere dovendiensten uitgezonden via internet. Deze diensten zijn
te zien via de site Op weg met de ander. Vereniging Op weg met de ander kan bestaan dankzij
haar leden, donateurs en giftgevers.

Wycliffe Bijbelvertalers

Het grootste deel van de wereldbevolking kan de Bijbel lezen of horen in een taal die ze
werkelijk begrijpt. Miljoenen mensen moeten het echter nog doen zonder Bijbel, of met een
vertaling in een taal die men nauwelijks echt begrijpt. Op dit moment is de Bijbel geheel of
gedeeltelijk vertaald in 3384 levende talen. Toch wachten nog ruim 2.000 taalgroepen op de
start van een vertaalproject van de Bijbel in de eigen taal. Dit gaat voornamelijk om talen in
gesloten landen.

Daarnaast zijn er veel groepen in afgelegen gebieden of mensen die leven in landen waar sprake
is van vervolging of waar het christendom nauwelijks wordt geaccepteerd. Juist deze mensen
hebben het nodig om de Bijbel zelf te kunnen lezen, omdat ze geen toegang hebben tot andere
vormen van (Bijbels) onderwijs.

Als diaconie willen we bovenstaande doelen financieel ondersteunen en vragen uw
ondersteuning via de collecten op zondag 20 en 27 juni. Tevens kunt u een gift overmaken naar
NL59RAB00325018154 t.n.v. Diaconie Ned. Herv. Gem. o.v.v. Op weg met de ander of
Woycliffe Bijbelvertalers. Alvast bedankt voor uw gift.

De diakenen



Vanuit de tienerweek

Prelnie

Beste tieners,

Vanavond is de jaarlijkse pretnie voor de tienerweek. We verzamelen om 18.00 uur bij het
Kerkcentrum en gaan dan op de fiets richting een buitenlocatie. We zullen dan buiten een frietje
eten met elkaar en daarna hebben we een leuke activiteit voor jullie bedacht.

Wij hebben er al ontzettend veel zin in en we hopen jullie ook! Tot vanavond.

Groetjes Robbin van den Bout, Matthias Verschoor, Dik Alblas, Janneke Klop, Elise de Haas

In de gemeente

Vrouwen lopen voor vrouwen

Morgen is het zover. 30 vrouwen gaan op zaterdag 19 juni ruim 13 km lopen. Rond 10 uur

vertrekken we vanuit de Boomgaard om deze mooie natuurwandeling te maken. Met deze

sponsortocht willen we kwetsbare vrouwen helpen.

Elke vrouw is waardevol en heeft het recht op vrijheid om te genieten en te leven. Dat is niet

voor elke vrouw zo, denk daarbij aan vrouwen die dakloos zijn, vrouwen die slachtoffer zijn

van loverboys, vrouwen die worstelen met een verslaving. Op de website

www.vrouwenlopenvoorvrouwen.nl leest u daar meer over en kunt u dit project sponsoren
Nelly, Sandra en Truus.

Boomgaardpraatje

Het Werk in en om de Boomgaard vordert gestaag. Wellicht heeft u al opgemerkt dat met de
schoonmaakbeurt, ook de letters ‘kerkcentrum’ verwijderd zijn.

Misschien heeft u daar interesse in... kom dan zeker zaterdag 26 juni om half 11 in de ochtend
naar de Boomgaard: dan zal de nieuwe naam onthuld worden en kunt u ook zien dat er weer
een boom gepland is op de plaats waar de kastanjeboom stond.

De letters kerkcentrum zullen we bij opbod verkopen.

We proberen tot aan de zomervakantie en wellicht ook nog langer, iedere vrijdagavond om
19:00 uur te Klussen in de Boomgaard. Welkom om te helpen... vele handen maakt licht werk..
en het is heel gezellig om zo ook samen gemeente zijn!

Bij deze kerkbode zit een uitnodiging voor het bijwonen van de onthulling van de nieuwe naam.
U kunt nog steeds uw bakwensen doorgeven... we staan de hele maand juni voor u klaar. (zie
ook de kerkbode van 14 mei) of even bellen/ appen naar: 06-13604832.


http://www.vrouwenlopenvoorvrouwen.nl/

Activiteitenagenda

Maandag, woensdag en donderdag

19.30 uur Uitzending kerkradio
Verzoeknummers kunt u aanvragen via de website en telefonisch bij
Mieke van den Bout, tel. 611430 of Gerry Koppelaar, tel. 615387

Vrijdag 18 juni
18.30 — 20.00 uur  Christelijke bibliotheek
19.00 — 20.00 uur  Verkoop collectebonnen

Zaterdag 19 juni
10.00 uur Vrouwen lopen voor vrouwen

Dinsdag 22 juni
20.00 uur Bijbelstudie - Openbaringen

Vrijdag 25 juni
18.30 — 20.00 uur  Christelijke bibliotheek

Zaterdag 26 juni

10.30 uur Onthulling de Boomgaard
Dinsdag 29 juni

14.30 uur Breiclub

Vrijdag 2 juli

18.30 — 20.00 uur  Christelijke bibliotheek



